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"Is	niet	dit	het	vasten,	dat	Ik	verkies:	(...)																																																		
dat	gij	vrij	loslaat	de	verpletterden,	en	alle	juk	verscheurt?"	Jesaja	58:6

Zal	er	ooit	een	dag	van	vrede
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